
                                                                                                                        
	 	 


Haren christelijke spiritualiteit.


Spiritualiteitswerkvorm; ontleend aan een ochtendoverpeinzing van Klooster in de cloud. 


Wie ben ik? Vaak zeggen we mij 
dat ik kalm, blijmoedig en stevig 
stap uit mijn cel. 
een landheer uit zijn slot.


Wie ben ik? Vaak zeggen ze me 
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk 
spreek met mijn bewakers, 
ik als de gebieder.


Wie ben ik? Ook zeggen ze me 
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier 
de rampzalige dagen verdraag 
als iemand, gewend aan de zege.


Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen? 
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf? 
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen, 
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht, 
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang, 
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij, 
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing, 
waanzinnig van wachten op grotere dingen, 
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver, 
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn, 
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.


Wie ben ik? Deze of die? 
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander, 
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer 
en voor mezelf een zielige zeurende zwakkeling. 
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger, 
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.


Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij. 
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.


Dietrich Bonhoeffer in gevangenschap wachtend op zijn executie door de Nazi’s

juni 1944 (vertaling:Corrie Kopmels)


Klooster in de Cloud. 


Je kunt  deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in 
de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Dankzij een videoverbinding ben je live aanwezig en vier en 
bid je mee alsof je er bij bent. Of je bidt op je eigen tijd.De basis voor de getijdengemeenschap wordt 
de regel. Het motto is: Bid en Bemin! Bij de regel gaat het niet om wat we zijn, maar wat we willen 
worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij willen we ca 50 
geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila. Van hen 
verzamelen we inspirerende teksten.


Als dit aanspreekt dan kun je lid worden van de online community en dagelijks participeren in de 
getijdengebeden; ga dan naar hun website. 

Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl 

SPiG Facebook,  E: groningsepelgrimage@gmail.com  ’t Oldehof 49 9951 JX Winsum  
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